BOERENGAZET

-
(».2-) Landelijke Gilde
J samen beleef je meer In

Westrode

Kerstwensen van onze voorzitter

Beste leden van onze LG Westrode,
Beste sympathisanten en vrienden,

Voor de tweede maal op rij moeten we onze favoriete
eindejaarsactiviteiten afgelasten.
Gelukkig hebben we ons 100-jarig bestaan feestelijk kunnen

afsluiten.

En hoe!

Met een intiem concert van Willem Vermandere in ons pittoresk kerkje. Velen genoten daarna
nog na in ons foyercafé.

Voor herhaling vatbaar? Wij denken er alvast over na...

Hoe zal het komende jaar 2022 er uitzien? Een vreemde vraag, die we ons vroeger niet moesten
stellen. Ons programma aan activiteiten lag vast. Maar nu?

Nee, ik weet het ook niet. Maar misschien is dit niet zo erg. Zodra het mag, kunnen we intenser
genieten.

Ik wens jullie van harte, een goede gezondheid en een gelukkig 2022. Laten we er samen naar
uitkijken en ondertussen wat meer tijd maken voor elkaar.

Jan,

Wederom geen nieuwjaarsdrink dit jaar

De deur is nog steeds op slot. Klinken op het nieuwe
jaar, bij de vuurkorven, een warme wafel, boterham

met spek, een jenevertje, ...

Jammer, maar ook dit jaar moeten we dit overslaan.

Het spijt ons,




Het kerstverhaal
EXORCISME BlJ DE PATERS

Blijkbaar was ik een nogal vroeg puberende knaap... ik had nogal jong last van jeugdpuistjes en was
volgens mijn moeder dan toch een onhandelbaar ventje.

Eén van haar uitspraken was dan ook dat ik “van den duvel bezeten was” - wij spreken van 1949
-’50, dus was dat een stelling waar toen rekening mee werd gehouden...ik was 10a 11 jaar...

Voor die puistjes bestond indertijd een goede remedie: biergist eten met solferbloem en
honing! Wanneer men dat nu leest, kan dat onnozel overkomen, maar in een “boekske” las ik
onlangs over een medicijn tegen acne gebaseerd op, ja solferbloem, honing en biergist!

Bij mij hielp het blijkbaar niet spectaculair genoeg. Op advies van een buurvrouw, nota bene, de
vrouw van een onderwijzer werd er van uitgegaan dat ik blijkbaar toch door de duivel was
bezeten...'t kwaad zat er in!

Er werd afgesproken om naar Dendermonde naar “de paterkens” te trekken om mij te laten
“overlezen” en zo kwam het dat wij - dat waren” onz’ moe,” de buurvrouw,” Fieke” en mijn
grootvader langs moederskant , onze “Pee” en ik, de bezetene - aankwamen bij de paterkens. |k
weet nog dat we op een knopje moesten drukken en dat er uit de coulissen een klein patertje te
voorschijn kwam en blijkbaar direct doorhad dat ik de “bezetene” was... hij deed zijn stool om en
deed mij met mijn rug tegen de houten wand van het koorgestoelte plaatsnemen. |k moest
roerloos blijven staan en ik kan verzekeren dat, zo met uw hielen tegen de muur en zonder enige
steun geen comfortabel gevoel geeft; een soort foltering a la Guantanamo! Enfin, door de spanning
én de biergist én de solferbloem begon het in mijn buik te rommelen; ik werd bleek en voelde mij
echt niet goed. Het paterke begon mij te besproeien met wijwater uit een koperen emmer; hij
zwaaide met zijn kwispel en prevelde dingen in, wat ik dacht dat het latijn was. Maar ik voelde me
slechter en slechter, de geur van verschaalde wierook, het ongemakkelijke staan tegen die wand
en dat paterke dat als een gek stond heen en weer te wippen als een nijdig keffertje. Het gerommel
in mijn buik zwol aan, ik kreeg heviger krampen en plots...een wind, een scheet, een donderslag!
Door de biergist en de solferbloem vergezeld van een geur die inderdaad een beetje aan de hel
deed denken... Het paterke, hevig verschoten en dat wellicht zelf in zijn eigen komedie begon te
geloven, vloog achteruit, gaf nog een zwisser met zijn kwispel en onze “pee” zei opgewonden “én is
ereut” (Heb ik al gezegd dat onze pee van Rupelmonde was, vandaar dat “ereut”?)

Ik voelde mij verlost van de krampen en deed een stapje vooruit; ik mocht later nog honderd keer
uitleggen dat die stank van de biergist en de solferbloem was. Onze pee bleef er bij dat de duivel er
mee gemoeid was...

Uit het leven van een bezetene
William

Ledenfeest of geen Ledenfeest, that's
the question!

Zondag 23 januari vindt normaliter het ledenfeest plaats. Maar

wat is normaal tegenwoordig?

Dat we iets gaan doen, is hoogst waarschijnlijk.

Wat exact, weten we jullie te zeggen begin januari, zodra er wat meer helderheid en duidelijkheid
zal zijn en nadat ons 'dierbaar' overlegcomité weer samengekomen zal zijn.

Noteer in jullie agenda's: zondag 23 januari.






